
Brouwershaven, 28 Aug 1941. 

Lieve Nel, 

Je zult wel blij zijn wanneer je mijn schrijven ontvangt, want dat is een teeken dat ik nog thuis ben. 

‘k Heb nog niets gehoord wanneer ik weg moet en weet ook niet waar of ik heen moet, je begrijpt 

wel dat ik oogenblikken heb dat ik er vreeselijk tegen op ziet en dan zoo lang hè. 

Van Bergen op Zoom naar Scheveningen ben ik door de D. Feltgendarmerie gebracht, terug ben ik 

van Bergen op Zoom naar huis alleen gereisd. 

Die D. had tranen in zijn oogen Nel, toen de uitspraak was. 

Van Dinsdag op Woensdag heb ik in een cel op het politiebureau geslapen in Den Haag. Het 

Marinegericht is naast het huis van Colijn.  

Als ik weg moet zullen we het je dadelijk schrijven hoor Nel, dan schrijf je ook wel eens aan je broer 

hè?  

Van Johan C. hebben ze nog niets gehoord, vermoedelijk is hij in Middelburg want zijn 

distributiebescheiden zijn daar naar toe gestuurd, vreeselijk hè voor die menschen. 

We zijn nog in het huis van Corn. De Boer bezig.  

Voor buitenwerk is het niet veel weer, dus wat dat aangaat treffen we het best dat we binnenwerk 

hebben. 

Hoe gaat het bij de fam Nel? De dames maken het ook nog best zeker, ze vinden het natuurlijk wel 

erg hè voor mij?  

Kom lieve Nel ik ga weer eindigen je houdt je maar goed hoor, ik zal trachten het ook te doen. 

De hartelijke groeten van ons allen en van mij in het bizonder. 

Je broer Jan 

 

Daaag 

P.S. hierbij 2 bonnen van aardappelen 

Dag Nel tot ziens 


